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Mensen staan borg 
voor de mantelzorg. 

Mensen die spontaan 
op ziekenbezoek gaan. 
Mensen aan het werk 
op hun plek in de kerk. 
Mensen zetten zich in 

voor vriend en vriendin. 
Mensen staan garant 

al jaren collectant. 
Mensen maken zich sterk 
in het ontwikkelingswerk. 
Mensen geven gehoor 

ze staan ervoor. 
Mensen….niet apart 

luisteren naar hun hart 
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Beste parochianen,  
 
De tijd gaat heel snel en zo is het jaar 2023 al achter de rug en zijn wij nu aan het begin van het 
nieuwe jaar. 
Hopelijk hebben wij een mooi jaar ervaren en kunnen wij dus met een goed gevoel uitzien op het 
nieuwe jaar, maar het kan ook zijn dat iemand van ons iets moeilijks heeft meegemaakt in de laatste 
tijd. Misschien waren dat problemen met de gezondheid, zorgen over familieleden, of nog andere 
dingen. Sommigen van ons hebben ook in dit jaar iemand die ons dierbaar was verloren. 
Zeker is niet alles even makkelijk geweest, maar ook in het midden van alle moeilijkheden kunnen 
wij met de hoop en optimisme naar de toekomst kijken. Deze ware hoop en optimisme komen van 
het geloof in God die een Goede Vader is van ons allemaal. Kerst, dat wij nog kortgeleden gevierd 
hebben laat ons juist zien dat God voor ons een goede Vader is. 
Met Kerst, dus de geboorte van Jezus vieren wij juist, dat God een mens wordt zoals wij en op deze 
manier komt Hij binnen onze menselijke geschiedenis. God laat de mensen vrij, het kwaad bestaat 
er dus nog steeds omdat sommigen ervoor kiezen, maar het is niet zo dat het kwaad voor eeuwig zal 
blijven bestaan. Alleen God is eeuwig en Hij wil het goede. Uiteindelijk zal dus alleen het goede blijven 
bestaan.  
Voor ons allemaal is het heel belangrijk om dankbaar te zijn, het leven en alles wat wij in het leven 
hebben niet als vanzelfsprekend te beschouwen.  
Als wij getuigen zijn van het kwaad, kunnen wij het nemen als een oproep om zelf nog meer goeds 
te doen. Zo, ook al zijn onze mogelijkheden beperkt, brengen wij de vrede.  
Op 14 februari met Aswoensdag beginnen wij de Veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding op een 
ander belangrijk feest, Pasen. Voorbereid te zijn op Pasen betekend diep in het hart te verlangen 
naar de verrijzenis, naar de ontmoeting met de verrezen Jezus. Wij verlangen allemaal naar vrede, 
uiteindelijk verlangen wij dat er iemand is, die ons kan helpen, iemand die machtig is en die voor ons 
allemaal zorgt en ons nooit alleen laat. Met andere woorden kunnen wij zeggen, dat wij verlangen 
naar de verrijzenis, een nieuw leven, leven vol van vreugde, van hoop en liefde. God de Vader, wil 
ons dat alles schenken door de verrijzenis van Jezus, die voor ons verrijst. Wij hoeven alleen te 
geloven en het te willen en zo wordt ons leven anders, ook al lossen niet alle problemen zich meteen 
op. Het is anders, omdat wij dan weten, dat wij niet alleen zijn, wij weten dat Jezus voor ons en met 
ons leeft. 
Gods zegen! 
 

Pastoor Ivan 
 
 
 
 
 

 
Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, kapelaan Maciej, diaken Hans Bruin of catechiste 
Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar 
secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt. 
 
Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor 
Ivan, 06-17129642 of kapelaan Maciej 06-25574966. 
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VAN  DE  BESTUURSTAFEL…….. 
 
 
Het Kerstfeest is gevierd met mooie, druk bezochte vieringen in de sfeervol versierde kerk.  De koren 
zongen prachtig en de boodschap van het licht in de duisternis kon ons raken. Er was een leuke 
kinderviering  waarbij het voorgelezen verhaal van Kerstmis door de verklede kinderen werd 
uitgebeeld en dit jaar mochten we ook een kerststalletjestentoonstelling in de kerk bewonderen.  
 
Voor dit alles werd de Christoforus kerk op 16 december door een groep van ongeveer 20 
enthousiaste parochianen extra schoongemaakt. Fijn dat we zo de kerkwerkers konden 
ondersteunen en deze actie  is zeker voor herhaling vatbaar.   
 
En nu op naar de volgende bijzondere viering waarin onze pastoor en deken Iván A. Garcia Ferman 
officieel zal worden geïnstalleerd. Op zondag 21 januari komt bisschop Hendriks hiervoor naar 
Schagen. Alle RK kerken in de regio gaan deze ochtend dicht zodat het volledig pastorale team en 
de parochianen aanwezig kunnen zijn. U bent hierbij van harte uitgenodigd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het Parochiebestuur heeft Lia Vermeulen verrast op 5 december voor haar ruim 20 jaar grote inzet 
voor de parochie. De mooie kerststalletjestentoonstelling dit jaar in de kerk was ook haar idee en 
werk. 
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Lia heeft bijna alle vrijwilligerstaken uitgevoerd en is nog steeds heel actief in kerk en pastorie. Daar 
had Sinterklaas cadeaus verstopt die de vice-voorzitter haar overhandigde. Een ingelijste oorkonde 
en een prachtig bronzen plaquette met de afbeelding van Sint Christoforus met de kleine Jezus op 
zijn schouder.  
Het werd een gezellig samenzijn en we hopen dat Lia, met haar warme persoonlijkheid nog vele 
jaren actief mag blijven in onze  parochie. 
 
VERRASSING OP 5 DECEMBER 

 
Op maandag 4 december zei Co Wiskerke dat dinsdag 5 december het parochiebestuur kwam 
koffiedrinken. 
‘Waarom?’ was mijn vraag. Dat is toch andere jaren ook niet zo. 
Nu wel een keer. Sint Nicolaas is toch een heilige tenslotte, dus we gaan met zijn allen koffie drinken 
met gebak.  
 
Dinsdag kwam iedereen rond 10 uur voor de koffie. Zelf heb ik nog gebak gehaald en kwamen er ook 
nog wat andere lieve mensen. Zelfs Ruud kwam koffie drinken, want die had nog wat lampen die hij 
moest brengen, dus niet verdacht of zo. 
Toen iedereen zat begon Co opeens tegen mij dat er vandaag iemand in het zonnetje werd gezet dat 
daarom iedereen er was en hij gaf het woord aan Eduard. 
Toen had ik het door: ik was degene die in het zonnetje werd gezet. Een totale verrassing! Eduard 
had een lief woordje en dat ik na al die jaren wel een onderscheiding had verdiend. Dus kreeg ik van 
pastoor Ivan een cadeautje: een plaquette met de afbeelding van Christoforus, van Co een ingelijste 
oorkonde en tot slot van Gabriëlle een prachtige bos bloemen. Het was een echte en gewaardeerde 
5 december verrassing. 
Iedereen nogmaals bedankt.  
 
Lieve groet Lia Vermeulen 
 
De Actie Kerkbalans 2023 heeft een totaalbedrag van € 44.249,08 opgebracht. Hiervoor onze 
hartelijke dank! 
 
De Actie Kerkbalans 2024 gaat deze maand weer van start en de vele vrijwilligers die de Kerstkaart 
bij u bezorgden komen nogmaals langs met de brief van deze actie. Een belangrijke bron van 
inkomsten voor onze kerk en parochie en van harte bij u aanbevolen. 
Het parochiebestuur bedankt het pastorale team en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet zodat 
we Kerstmis op deze mooie wijze met elkaar mochten vieren.  
Wij wensen u allen een Zalig Nieuwjaar! 
 
Een hartelijke groet namens het parochiebestuur. 
 



5 

 

 
TERUGBLIK RED WEDNESDAY 
 
Op maandag 13 nov. j.l. werd er in de pastorie een lezing verzorgd door dhr. Dennis Peeters van de 
stichting: ‘Kerk in Nood’ n.a.v. Red Wednesday. Het was een zeer boeiende lezing over de vervolgde 
Christenen in Pakistan waar Dennis zelf in 2022 geweest is en aangrijpende maar ook hoopvolle 
ontmoetingen heeft gehad. We hadden op een wat grotere opkomst gehoopt, maar het was evengoed 
een zeer verrijkende en waardevolle avond!  
 
Op woensdag 22 november (RedWednesday) zijn diaken Hans Bruin en ik voorgegaan in een 
vesperviering waarin we hebben gebeden voor de vervolgde Christenen wereldwijd. Een eenvoudige, 
maar toch ook heel indrukwekkende viering waarin we door het aansteken van lichtjes voor ieder 
land waar vervolgingen plaatsvinden ons heel goed bewust werden van de moeilijke situatie voor 
onze Christen zusters en broeders wereldwijd! Met dank aan Ruud Vermeulen voor het in het rode 
licht zetten van onze kerk! We hopen dat deze RedWednesday mag gaan groeien aan belangstelling, 
en dat dit ook (nog) meer gaat leven binnen onze parochie en in heel Schagen!  
 
Van Kerk in Nood kreeg ik een bedankkaart met de volgende tekst: U gaf Margaret een stem: dank! 
 
Samen met 163 kerken in Nederland gaf u op RedWednesday 2023 een stem aan Margaret Attah.  
 
Deze Nigeriaanse verpleegster is de eerste persoon die op RedWednesday de ‘moed om Christen 
te zijn’ onderscheiding ontving van Kerk in Nood (ACN) in het Verenigd Koninkrijk.  
 
Margaret verloor beide benen en het zicht aan één oog toen terroristen van Islamitische Staat (IS) op 
Pinksterzondag 2022 de St. Francis Xaveriuskerk in Owo, Nigeria, aanvielen. 
 
Bij de aanslag werden 41 mensen gedood en raakten ruim 70 mensen gewond. Margaret nam de 
prijs in ontvangst namens alle kerkgangers die lijden onder de gruweldaad. Dankzij u werd hun stem 
in Nederland gehoord! 
 
Daarnaast een persoonlijk berichtje: Beste Monica, ha Monica, dankjewel dat je met de 
geloofsgemeenschap in Schagen de Christoforuskerk rood hebt aangelicht. Dank voor je gebed; voor 
je betrokkenheid; voor alles wat je doet vanuit je gulle barmhartigheid voor Christenen in nood!  
Hopelijk volgend jaar wéér samen RedWednesday? Veel groetjes, hopende dat het jou en je 
dierbaren goed gaat! Beate Gloudemans – stichting Kerk in Nood. 
 
De kaart raakte mij; zowel het aangrijpende verhaal over Margaret alsook de lieve persoonlijke 
woorden!  
 
Ieder jaar, de woensdag ná Christus Koning, wordt RedWednesday georganiseerd. Christenen zijn 
nog steeds wereldwijd de grootste groep mensen die vanwege hun geloof worden achtergesteld, 
gediscrimineerd, verjaagd, vervolgd, gemarteld, vervolgd! Het minste wat wij als Christenen kunnen 
doen is voor hen bidden en er op RedWednesday extra aandacht aan geven!  
 
Hartelijke groeten, ook namens diaken Hans; catechiste Monica     
 
 
ADVENTSACTIE 2023 
 
In de Advent stonden de groene bussen weer achter in de kerk, en niet voor niets! De opbrengst is € 
306,80 !! Plus nog eens 161,70 euro van De Bron. Daar komt dan nog het geld dat overgemaakt is 
op bankrekening  NL21 INGB 0000 0058 50.   
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Alle gevers van harte bedankt namens de kinderen die nu naar school kunnen gaan om een betere 
toekomst op te bouwen!! 
 

Missiewerkgroep 
 
KERKOPENSTELLING EERSTE KERSTDAG 
 
Winnaars van het kerstballen raden en de kerstquiz tijdens de openstelling van onze kerk op 1e 
kerstdag van 15.00-16.00 
 
Ook dit jaar was de openstelling weer een succes! Er was deze keer extra veel te zien in onze kerk 
door  de hele mooie collectie kerststalletjes!  
 
Dit jaar hadden we als extra opdracht ook een leuke kerstquiz en twee deelnemers hadden alle 
antwoorden goed! (alle andere deelnemers niet meer dan 1 fout dus de bijbelkennis bij onze jongere 
generatie is echt wel goed!) Lotus Spruijt en Kabishan waren de winnaars, dus daar zouden we om 
gaan loten wie de prijs zou winnen. Maar Kabishan was ook de winnaar van het raden van de 
kerstballen!  
 
Dus hoefden we niet te loten en kregen zowel Lotus als Kabishan een prijs: een leuk boekje dat 
geschreven is door Kolet Janssen i.v.m. de internationale dag voor de rechten van het kind (20 nov.). 
het boekje heet: ‘Rechtop met Obi en Odette’ en het verhaaltje speelt zich  af in Afrika.  
 
Dezelfde middag nog hebben we de prijsjes bij de winnaars gebracht!  
 
Naast het kerstballen raden en de quiz konden de kinderen ook nog een kleurplaat meenemen en 
als ze die inleveren kan daar ook een prijs mee gewonnen worden. Verder was er het ‘fotomomentje’ 
bij de kribbe en een kerstwens op een kartonnen kerstbal schrijven voor in de kerstwensboom. Er 
was  limo en soesjes met blauwe muisjes en een kerstsleutelhanger voor alle kids. Het was superleuk 
en zeker weer voor herhaling vatbaar!  
 

Groetjes van de werkgroep kindervieringen/kindercatechese/1e communie,  
catechiste Monica Wildeboer 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
BETER LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD IN  
 
Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van 
gewassenteelt met regenwater.  In  2023 waren er in grote delen van het 
land lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten.  
WAT IS HET PROBLEEM? 
In deze streek leven boeren die voor hun voedselvoorziening  afhankelijk zijn van kleinschalige 
landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die 
afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, zijn toegenomen . Ze bedreigen 
de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door 
gebrek aan schoon, veilig water. 
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Er zijn weinig betrouwbare waterpunten in het gebied.  Dat heeft geleid tot voedselonzekerheid en 
een eenzijdig dieet in veel gezinnen.  Er zijn bovendien weinig andere mogelijkheden om geld te 
verdienen.  Daardoor zoeken met name jonge mannen, meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale 
mijnbouw (goud), prostitutie en criminele activiteiten (diefstal en roofovervallen).  
 
WAT GAAN WE DOEN? 
Het Vastenactie campagneproject richt zich op de mensen met beperkte bestaansmiddelen in de 
districten met het grootste gebrek aan water. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het 
veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele 
rolpatronen vergroten hun kwetsbaarheid. Waterpunten: Om de toegang tot schoon water te 
verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten 
installeren. Er worden putten geboord met een pomp op zonne-energie plus een grote opslagtank 
van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer 
verzekert de gemeenschappen van een goede oogst en voor thuisgebruik. Daardoor verbeteren de 
voedselzekerheid en de inkomenszekerheid! 
 
Gemeenschappelijke tuinen: Bij de vier waterpunten worden ook  gemeenschappelijke tuinen 
aangelegd . De lokale bevolking helpt mee bij de installatie van de waterpunten en tuinen,  De 
gemeenschappen gaan zelf voor de tuinen, het onderhoud en de beveiliging zorgen. 
 
Naaigroepen: Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra 
inkomsten krijgen 20 groepen een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken 
en verkopen, waaronder schooluniformen. In totaal zullen 1360 vrouwen en meisjes en 500 
mannen en jongens bij het project worden betrokken. Indirect zullen naar schatting 5.600 mensen 
van het project profiteren'! 
HELPEN? 
Hiermee kunt u bijvoorbeeld helpen: 
Landbouw training p.p.  € 15,- 
Naai-opleiding voor twee personen € 35 
Startset om kleding te naaien € 45 
Afrastering moestuinen  € 65 
Waterleidingen en kranen  € 85 
Goede naaimachine              € 340    
 

 
 
Achterin de kerk komen vanaf 15 februari weer de bekende groene bussen 
voor uw bijdrage 
Of doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 
Den Haag 
Of gebruik deze QR-code 
 
Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vastenactie.nl/
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BESTEDING VASTENACTIE IN 2022? 
 
Eerst een paar cijfers: Inkomsten 3.258.000 euro (waarvan  de helft door parochies!). Besteed aan 
de doelen 80%, dat is veel, vergeleken met andere goede doelen. Met 11 vaste medewerkers en 
2,500 vrijwilligers werden in 37 landen, met medewerking van plaatselijke organisaties, aan 80 
projecten gewerkt. Zoals opleiding, voeding en landbouw, schoon water, gezondheid en 
mensenrechten, voor meer dan 300.000 mensen! 
 
Enkele voorbeelden: Syrische vluchtelingen in Libanon, rechten voor de Maya- bevolking, 
kinderopvanghuis in Congo, vluchtelingenopvang in Zuid-Sudan, kassen, wateropvang en zaadgoed 
voor kleine boeren in Brazilië. 
Dus kleine projecten die buiten de grote acties vallen. Helpen om zichzelf te kunnen helpen! 
Vastenactie wil niet achterover leunen als er nog ergens in de wereld mensen honger lijden of ziek 
zijn. 
Ook niet in 2024,2025 enz.... 
 
Dus alle reden om Vastenactie te blijven steunen. 
 

Missiewerkgroep 
 
 
 
PAROCHIEAGENDA 
 
 

    
Vr. 26 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 28 jan. 11.00 uur 4e Zondag door het jaar: Eucharistieviering, 

Familiezondag 
Vr. 02 feb. 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor 
    

    
Zo. 04 feb. 10.00 uur 5e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het 

Kinderkoor en presentatie 1e communicanten 
Vr. 09 feb. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 11 feb. 10.00 uur 6e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het 

Gregoriaanse Koor 
Wo. 14 feb. 19.00 uur Aswoensdag: Eucharistieviering met Samenzang 
Vr. 16 feb. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 18 feb. 10.00 uur 1e Zondag in de veertigdagentijd: Eucharistieviering 

m.m.v. het Gemengd Koor 
  16.00 uur Tamilviering 
Vr.  23 feb. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
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Zo. 25 feb. 10.00 uur 2e Zondag in de veertigdagentijd: Eucharistieviering met 

Samenzang 
Wo. 28 feb. 10.45 uur Eucharistieviering in de Bron 
Vr. 01 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 03 mrt. 10.00 uur 3e Zondag in de veertigdagentijd: Eucharistieviering 

m.m.v. het Gregoriaans Koor 
Vr. 08 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 10 mrt. 11.00 uur 4e Zondag in de veertigdagentijd: Eucharistieviering 

m.m.v. het Kinderkoor. Familiezondag 
Wo. 13 mrt. 10.45 uur Eucharistieviering in de Bron 
Vr. 15 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 17 mrt. 10.00 uur 5e Zondag in de veertigdagentijd: Eucharistieviering met 

Samenzang 
Vr. 22 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Za. 23 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gregoriaans Koor 
Zo. 24 mrt. 10.00 uur Palm- en passiezondag: Eucharistieviering m.m.v. het 

Kinderkoor 
    

    
 
 
LECTOREN / MISDIENAARS 

     
Vr. 26 jan. 09.30 uur   
Zo. 28 jan. 11.00 uur  Saskia, Michael, Kala 
Vr. 02 feb. 19.00 uur  Lia, Kala, Gowshika 
Zo. 04 feb. 10.00 uur  Ruchita, Ashley, Evie 
Vr. 09 feb. 09.30 uur   
Zo. 11 feb. 10.00 uur  Denisshan, Dishan, Renoshan 
Wo. 14 feb. 19.00 uur  Kala, Gowshika 
Vr. 16 feb. 09.30 uur   
Zo. 18 feb. 10.00 uur  Lia, Ravin, Jones, Kabelesh 
Vr. 23 feb. 09.30 uur   
Zo. 25 feb. 10.00 uur  Antony, Ashley, Nithish, Sharwin 
Vr. 01 mrt. 09.30 uur   
Zo. 03 mrt. 10.00 uur  Rajihven, Kevin, Jeson 
Vr. 08 mrt. 09.30 uur   
Zo. 10 mrt. 11.00 uur  Mauro, Evie 
Vr. 15 mrt. 09.30 uur   
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Zo. 17 mrt. 10.00 uur  Renod, Prinshika, Jerusqa 
Vr. 22 mrt. 09.30 uur   
Za. 23 mrt. 19.00 uur   
Zo. 24 mrt. 10.00 uur  Ruchita, Ashley, Prithisha 

 
KOSTERS / COLLECTANTEN 

     
Vr. 26 jan. 09.30 uur Saskia  
Zo. 28 jan. 11.00 uur Denisshan, 

Rajihven 
 

Vr. 02 feb. 19.00 uur Solveg  
Zo. 04 feb. 10.00 uur Saskia, Michael  
Vr. 09 feb. 09.30 uur Theo  
Zo. 11 feb. 10.00 uur Gerard  
Wo. 14 feb. 19.00 uur Theo  
Vr. 16 feb. 09.30 uur Saskia  
Zo. 18 feb. 10.00 uur Antony  
  16.00 uur   
Vr. 23 feb. 09.30 uur Solveg  
Zo. 25 feb. 1 0.00 uur Saskia, Michael  
Vr. 01 mrt. 09.30 uur Theo  
Zo. 03 mrt.. 10.00 uur Denisshan, 

Rajihven 
 

Vr. 08 mrt. 09.30 uur Saskia  
Zo. 10 mrt. 11.00 uur Gerard  
Vr. 15 mrt. 09.30 uur Theo  
Zo. 17 mrt. 10.00 uur Saskia, Michael  
Vr. 22 mrt. 09.30 uur Solveg  
Za. 23 mrt. 19.00 uur Gerard  
Zo. 24 mrt. 10.00 uur Antony  

 
 
MISINTENTIES 

   
 

 

Vr. 26 jan. 09.30 uur Sophie Bouman 
    

    
Zo. 28 jan. 11.00 uur Zuster Lies van der Voort, Annie Sinnige-Schagen, 

Sophie Bouman 
Vr. 02 feb. 19.00 uur Jan en Leon van der Poel en zegen over kinderen en 

kleinkinderen 
    

    
Zo. 04 feb. 10.00 uur Sjaak Schilder in liefde herdacht 
Vr. 09 feb.  09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 11 feb. 10.00 uur Annie Sinnige-Schagen 
Wo. 14 feb. 19.00 uur Intentie nog open 
Vr.  16 feb. 09.30 uur Intentie nog open 
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Zo. 18 feb. 10.00 uur Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Jan van de 
Wolfshaar en zegen over zijn gezin, kinderen en 
kleinkinderen 

Vr. 23 feb. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 25 feb. 10.00 uur Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak en 

Leny van Nimwegen 
Vr. 01 mrt. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 03 mrt. 10.00 uur Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin 
Vr. 08 mrt. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 10 mrt. 11.00 uur Intentie nog open 
Vr. 15 mrt. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 17 mrt. 10.00 uur Intentie nog open 
Vr. 22 mrt. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Za. 23 mrt. 19.00 uur Intentie nog open 
Zo. 24 mrt. 10.00 uur In gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons, 

Sjaak Schilder in liefde herdacht, Joop Bakker en 
zegen over het gezin, Jan en Leon van der Poel en 
zegen over kinderen en kleinkinderen 

    

 
KERKVERVOER 

 
De 60plusbus. 
 
De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op 
feestdagen tot 17.00 uur. 
 
Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 
uur op tel.nr. 0224-272888. 
 
Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een 
tien-ritten-kaart kost 10 euro. 
 
De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, 
op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet 
gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie. 
Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 
15.30 uur. 
 
 
N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruik maken van de vaste, met 
witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein! 
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DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (66)   
 

Uit onze geloofsbelijdenis: “Hij (Jezus) is opgestegen ten Hemel en zit aan de rechterhand van God 
de Almachtige Vader. Vandaar zal hij wederkomen om te oordelen, de levenden en de doden….”  

 
Jozef is verrezen uit de doodse ondergrondse kerker en ‘opgestegen’ naar voor hem ‘de zevende 
hemel’. Hij wordt de rechterhand van Farao, in de Egyptische religie de god op aarde. Farao stelt 
Jozef aan over geheel Egypte, geeft hem zijn zegelring, mooie kleding en een gouden ketting om zijn 
hals. Hij laat Jozef in de tweede wagen plaatsnemen en voor hem uitroepen: “Breng hulde!” En Farao 
zegt tegen Jozef: “Ik blijf Farao, maar buiten jou om zal niemand in heel Egypte een hand verroeren 
of een voet verzetten”. Hij geeft Jozef een Egyptische naam: Safenat-Paneach, wat: ‘de god spreekt: 
hij leeft’ betekent. Ook geeft Farao hem een Egyptische vrouw, Asnat, de dochter van Potifera die tot 
de prieter-aristocratie behoort. Zeventien jaar was Jozef toen naar Egypte werd gevoerd, dertien jaar 
heeft hij als slaafgemaakte in Egypte doorgebracht, en nu is hij onderkoning van Egypte en de op 
één na hoogste persoon; dertig jaar oud is hij als hij wordt aangesteld over heel Egypte, het paleis 
verlaat en door Egypte gaat trekken (dezelfde leeftijd als toen Jezus aan zijn openbare leven begon). 

 
Hij verdeelt het land in vijf provincies en laat overal schuren bouwen om de grote overvloed aan 
oogsten op te slaan. De zeven ‘vette jaren’ geven niet alleen een ongekende hoeveelheid aan graan 
en andere producten; ook het leven van Jozef wordt overvloedig gezegend: zijn vrouw Asnat schenkt 
hem twee zonen! Jozef geeft hen Hebreeuwse namen. De oudste noemt hij Manasse, wat ‘God doet 
(mij) vergeten’ betekent. Want zegt Jozef: “Al mijn ellende en het gemis van mijn hele familie heeft 
God mij doen vergeten”. De tweede zoon noemt hij Efraïm, wat ‘vruchtbaar’ betekent. “God heeft mij 
vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ongeluk” zo zegt Jozef.  

 
Als de zeven jaren van overvloed in Egypte vestreken zijn breken de zeven jaren van hongersnood 
aan; precies zoals Jozef voorspeld had. In alle landen wordt honger gelden maar door het goede 
beleid wat Jozef al die jaren gevoerd heeft is er in Egypte genoeg te eten. Maar als het in Egypte ook 
nijpender wordt en de mensen naar Farao gaan zegt hij: “Ga maar naar Jozef en doe maar wat hij u 
zeggen zal”. Dan stelt Jozef de voorraad koren ter beschikking en verkoopt het aan de Egyptenaren. 
In een hongerend Kanaän zegt een vader tegen zijn zonen: “Ik heb gehoord dat er in Egypte graan 
te krijgen is. Ga daar toch heen om graan te kopen, zodat wij in leven blijven en niet sterven”. Dan 
gaan de zonen op weg.  
Wordt vervolgt…….. 
 
 
ASKRUISJE 
 
Het askruisje wordt in de katholieke traditie op Aswoensdag op het voorhoofd aangebracht met as 
en olie. In de Oosters-Orthodoxe kerk wordt as op de kruin gestrooid. 
De as is oorspronkelijk afkomstig van de palmtakken (vaak buxustakken) van het voorgaande jaar. 
In de bijbel wordt as gebruikt in het ritueel van rouw na een sterfgeval, of boetedoening (Ez. 27:30 
en Jona 3:6). De uitdrukking ‘in zak en as zitten’ verwijst hiernaar. 
Het askruis van vandaag de dag is een teken van zondigheid en boete en een herinnering aan de 
sterfelijkheid van de mensen. 
In sommige kerken wordt het askruis na de dienst meegedragen de wereld in. In andere kerken is 
het afwassen onderdeel van het ritueel, als teken dat de zonden zijn vergeven. 
Na Aswoensdag is het gedaan met het Carnaval en begint de Vastentijd. 
 
 
 
 
 



13 

 

KLEURPLAAT 
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VERBAZING 
 
Mijn oma op de Veluwe heette opoe. 
Ze noemde de madeliefjes in het gras meibloempjes. 
Opoe had daar lang geleden een boodschap bij. 
“Kijk eens naar dat kleine bloempje” zei ze. De geleerden kunnen nog geen meibloempje maken. 
Dan wees ze vervolgens op de Schepper. Alsof ze zojuist nog met God aan de wandel was 
geweest. 
Ze vertelde me hoe mooi alles geschapen is. 
Het grote van de zon, de maan en de sterren. 
En het kleine van de melodie van de merel. 
En van het meibloempje dat ze voor me plukte. 
 
N I E U W T J E S  
 
WERELDDAG VOOR KINDEREN 
Paus Franciscus heeft aangekondigd dat de kerk op 25 en 26 mei 2024 voor het eerst een Werelddag 
voor kinderen zal vieren. Voor deze viering in Rome zullen duizenden kinderen vanuit alle 
windstreken naar Rome komen. 
 
ZALIGVERKLARING A.S. 
Anton Gaudi, de Catelaan die bekend staat als Gods’ architect en ontwerper van de Sagrada Familia 
in Barcelona, heeft een belangrijkje stap gezet op weg naar zaligverklaring door de Katholieke Kerk. 
Gaudi’s zaak voor zaligverklaring is de laatste fase ingegaan volgens het aartsbisdom van Barcelona. 
Dit betekent dat hij binnenkort mogelijk de status van ‘eerbiedwaardigde” krijgt. Voorloper van de 
status van zalig en heilige. 
 
WARME TRUI 
Op vrijdag 2 februari viert Nederland de 18e Warmetruiendag. De vrolijkste actiedag voor 
gezamenlijke energiebesparing. Zet de verwarming lager, trek een extra trui aan en bespaar zo 
energie. Zo vieren we samen de ‘verjaardag’ van de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol, het 
eerste wereldwijde klimaatverdrag. In 2005 hebben daar de machtigste landen met elkaar 
afgesproken dat ze energie gaan besparen om zo de lucht schoner en de natuur gezonder te maken. 
 
HERBOUW KATHEDRAAL 
In Parijs werd onlangs stilgestaan bij het werk dat is verzet aan de Notre-Dame. De Franse president 
Macron beklom de steigers en beloofde dat de opening van de in 2019 door brand verwoeste kerk 
volgens planning op 8 december 2024 zal doorgaan. Hij hoopt dat de paus de opening bijwoont. 
Macron kondigde verder aan dat er een nieuw museum aan de kathedraal gewijd wordt. Dat moet op 
hetzelfde eilandje in de Seine komen te staan als waar de kathedraal in de 12e eeuw werd gebouwd. 
 
THE PASSION 
De boodschap van de 14e editie van The Passion is van alle tijden: behandel anderen zoals je zelf 
behandeld wil worden, heb vertrouwen en sluit niemand uit. Het paasverhaal komt dit jaar vanuit Zeist 
en is live te volgen op NPO 1 om 20.30 uur. Op witte donderdag 28 maart vanuit Zeist. 
 

Marijke van Asselt 
 

 


