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KERSTMIS 
 

Niet om een wonder 
uit vreemde verte 
niet om een engel 

de aarde hoog te boven 
niet om een kind 

vanuit de hemel neergedaald 
bidden wij 

maar om engelen van mensen 
dagelijks om ons heen 

om het wonder van vrede 
voor hier en overal 
om het vertrouwen 

dat spreekt uit kinderogen 
om de mens Jezus 
kind van Bethlehem 
man van Nazareth 

in wie Gij, God en Goed 
bent gezien 

de eeuwen door 
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BESTE PAROCHIANEN, 
 
Wij zijn alweer in de maand december, de tijd gaat heel snel. Hopelijk hebben wij een mooi jaar achter 
de rug en kunnen wij dus met een goed gevoel uitzien naar het nieuwe jaar. Maar het kan ook zijn 
dat iemand van ons iets moeilijks heeft meegemaakt in de laatste tijd. Misschien waren dat problemen 
met de gezondheid, zorgen over de familieleden, of nog andere dingen.  
 
In de wereld zijn wij getuigen van gebeurtenissen die ons misschien bezorgd maken. Wij hopen 
allemaal dat er spoedig vrede mag komen en daar bidden wij ook voor. 
 
Het is allemaal niet makkelijk, maar ook in het midden van alle moeilijkheden kunnen wij met hoop 
en optimisme naar de toekomst kijken. Deze ware hoop en optimisme komen van het geloof in God 
die een Goede Vader is van ons allemaal.  
 
Binnenkort vieren wij in de kerk iets heel belangrijks. Deze viering kan voor ons een teken van hoop 
en vreugde zijn, omdat het juist laat zien dat God voor ons allen een Goede Vader is, en dat Hij ons 
leven en de hele wereldgeschiedenis leidt. 
 
In december vieren wij namelijk, één van de mooiste en belangrijkste feesten – dit is Kerstmis. Wij 
vieren de geboorte van Jezus Christus, Zoon van God. De geboorte van Jezus Christus, dus de 
gebeurtenis dat God mens is geworden, is voor ons allen het bewijs dat God voor ons zorgt en heel 
ons leven met ons meeleeft. Met andere woorden Kerstmis is het bewijs, dat God ons allen liefheeft. 
In de bijbel, in het boek van de profeet Jesaja lezen wij: ‘Het volk dat in het donker wandelt ziet een 
groot licht: een licht straalt over hen die wonen in het land van duisternis; Gij hebt hun blijdschap 
vermeerderd, hun vreugde vergroot.’ Deze woorden worden vaak in de vieringen in de kerk rond 
Kerstmis voorgelezen. Soms zijn wij dit volk dat in het donker loopt, soms hebben wij geen hoop, 
geen blijdschap, wij maken ons zorgen over vele dingen. Komende Kerstmis wil Jezus Christus voor 
ons geboren worden en alles verlichten wat donker is. Hij wil ons zo de ware vreugde schenken, 
ondanks alle moeilijkheden die wij meemaken.  
 
Het pastoraal Team wens u alvast van harte een Zalig Kerstmis toe. 
 

Maciej Grądzki, kapelaan 
 
 
 
 

 
Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, kapelaan Maciej, diaken Hans of catechiste Monica, belt 
u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er 
wordt spoedig een afspraak met u gemaakt. 
 
Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor 
Ivan, 06-17129642 of kapelaan Maciej, 06-25574966. 
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ADVENT 

Voorbereiding op Kerstmis 
De advent is de voorbereidingstijd op Kerstmis, de komst van Jezus als God in de kwetsbare gestalte 
van een mensenkind. ‘Hij maakt zich klein omdat mensen zich groot voordoen. Hij komt naar ons 
omdat wij niet naar Hem komen,’ aldus Sint-Augustinus. Een feest ter ere van de komst van zo’n 
belangrijke gast wordt uiteraard voorbereid, uiterlijk maar vooral ook innerlijk. Centraal staan daarbij: 
inkeer, gebed en stilte, solidariteit, hoop en vrede. 
 

Kom, Heer Jezus, kom en maak onze aarde nieuw; 
laat vrede en gerechtigheid onder ons wonen. 

(Getijdengebed, maandag in de 1ste week van de advent)  
 
 Wat betekent het woord advent? 
Advent komt van het Latijnse ‘adventus', dat ‘komst’ betekent. Bedoeld wordt de komst van de Messias 
of Redder, die christenen herkennen in Jezus. Bernardus van Clairvaux (1090-1153) beschreef die 
komst in zijn beroemde kerstpreken als een drievoudige gebeurtenis: 
Vroeger:  Gods komst in de geschiedenis door Jezus Christus, ruim 2000 jaar geleden. 
Later:  Gods komst bij de voltooiing van de wereld. 
Nu:  Gods komst hier en nu in ons hart.  
De advent is dus een periode waarin we hoopvol uitzien naar de komst van de Heer in deze drievoudige 
betekenis. ‘Bid en waak’, raadt Jezus ons aan, ‘om die komst niet te missen.’    
 
Wie zijn de belangrijkste Bijbelse figuren van de advent? 

• Jesaja Eén van de centrale figuren van de advent is de profeet Jesaja. Zijn naam betekent: God 
redt. Jesaja maakt ons attent op onrecht en laat ons verwachtingsvol uitkijken naar Gods belofte 
dat Hij een Redder zal sturen. In de lezing van de eerste zondag van de advent smeekt Jesaja: 
Scheurde U maar de hemel open om af te dalen! Dat is precies wat er bij de geboorte van Jezus 
gebeurt: God die de hemel opent en daaruit afdaalt.   

• Johannes De Doper Een andere belangrijke figuur is Johannes De Doper, die zich in de lijn van 
de profeet Jesaja boos maakt om het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Hij roept dringend 
op tot bekering: Kom tot inkeer!  

• Maria En dan is er natuurlijk ook Maria, die letterlijk in verwachting is. Zij staat symbool voor 
onze verwachting en onze hoop. 

 
Wat zijn de belangrijkste thema’s van de advent?  
Waakzaamheid en inkeer In de evangelielezingen worden we opgeroepen om alert en waakzaam te 
zijn, want God kan elk moment, dag en nacht in ons leven komen.   
Vreugde De zekerheid dat Gods redding nabij is, vervult ons, vooral in donkere tijden, met grote 
blijdschap. Paulus spoort ons op de derde zondag van de advent dan ook aan: ‘Wees blij!’ Deze 
zondag wordt zondag ‘Gaudete’ genoemd. ‘Gaudete’ betekent: ‘Wees blij.’ 
Solidariteit Niemand leeft voor zichzelf. Om solidariteit in de advent concreet te maken vraagt de kerk 
een financiële bijdrage te leveren aan een of ander adventsproject. Maar dichtbij huis zijn er ook vast 
mensen en situaties die een beroep doen op onze solidariteit.      

Wat is een adventskrans?  
In de kerk en soms ook bij mensen thuis zie je een adventskrans. De krans 
helpt om toe te leven naar Kerstmis. Voor elk van de 4 zondagen van de 
advent is er een kaars. Op het einde van de advent branden ze alle vier. 
Het licht van de 4 kaarsen wijst op de stappen naar het volle licht van de 
kerstnacht. Gods Zoon, het Licht van de wereld, komt met de boodschap 
dat niet de duisternis en de dood, maar het licht en het leven overwinnen. 
Op de adventskrans overheersen de kleuren groen en paars. Soms zien we 
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ook de kleur rood, die kleur staat symbool voor de liefde. Het blijvende wintergroen rond de kaarsen 
staat voor hoop. Meestal krijgt de krans paarse linten, de kleur van bezinning en inkeer. Op Kerstmis 
wordt het paarse lint vervangen door wit lint. Wit is een feestelijke kleur; in dit geval dus de kleur van 
het feest van Kerstmis.    
 
Hoe ontstond de traditie van de kerststal? 

 
Naast de adventskrans kan ook het opbouwen van de kerststal niet 
ontbreken in de advent. Week na week kan je figuren toevoegen: het 
begint natuurlijk met Maria en Jozef, dan de herders, de stal met de 
dieren, de 3 wijzen (eerst nog op afstand van de stal). Pas op het laatst, 
met Kerstmis, neemt Jezus zijn plaats in de kribbe in. Franciscus van 
Assisi (13de eeuw) was de eerste die de kerstscène zoals ze 
beschreven staat bij de evangelist Lucas, tot leven bracht met een 

aanschouwelijk tafereel. Op die manier wilde hij de betekenis van Kerstmis dieper laten doordringen 
bij de mensen: God is niet veraf, maar naar ons toegekomen, heel dichtbij.   

Hoe vieren we advent in de kerk? 

• Het klokgelui voor de Mis is sober van klank; er wordt slechts één klok geluid. 

• In de kerk overheerst de kleur paars, die staat voor inkeer. We zien die kleur in de linten van de 
adventskrans en in het paarse kazuifel van de voorganger.  

• Iedere zondag wordt er één (extra) kaars op de adventskrans aangestoken.  

• In de Mis wordt geen 'Gloria' of ‘Eer aan God’ gezongen zodat dit lied des te vreugdevoller klinkt 
met Kerstmis. De gregoriaanse vaste gezangen (Kyrie – Sanctus – Agnus Dei) zijn ingetogener 
van klank en het gezang ‘Rorate caeli’ - ‘Dauwt hemelen, uit den hoge en laat de wolken de 
Gerechte regenen’ -  drukt een diep verlangen uit naar verlossing en bevrijding.   

• Met de advent begint een nieuw kerkelijk jaar en een nieuwe lezingencyclus voor de liturgie. 
Vanaf de eerste zondag van de advent is dat de B-cyclus waarin we Jezus volgen door de ogen 
van de evangelist Marcus. We beginnen een nieuw liturgisch jaar waarin we worden uitgenodigd 
het ritme van het leven van Jezus opnieuw te beleven. Die beleving kan ons op weg helpen 
naar een diepere ontmoeting met Hem en elkaar. Een nieuw liturgisch jaar kan voor iedereen 
een nieuwe frisse start zijn, misschien ook voor u.  
 

Kom tot ons, de wereld wacht. 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria’s kind.  

(GvL nr. 485) 

Ik wens u een gezegende Advent. 

Piet Steur, em. diaken  
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
De kerk is volop in beweging, maar dat kan alleen maar omdat u, de vrijwilligers en bezoekers, in 
beweging zijn. Wij zijn in de donkere dagen voor kerst beland en de Adventstijd is aangebroken. Maar 
het kerstfeest is voor ons ook een feest van licht en daar putten wij kracht uit. Het schema van de 
vieringen komt separaat bij u in de bus, net als, begin volgend jaar, de brief over de jaarlijkse actie 
Kerkbalans. Het onderhoud van de kerk, pastorie en tuin gaan altijd maar door, net als bij u thuis. 
Daarom is het fijn dat er nog zoveel betrokken vrijwilligers zijn die de handen uit de mouwen willen 
steken. Dat gaat ook gebeuren op 16 december, en daar zal Gabriëlle, onze secretaris wat over 
schrijven. Wilt u ook, op een tijd dat het u past, vrijwilligerswerk doen voor onze kerk, neem dan 
contact op met het secretariaat in de pastorie 0224-212415. Ook speelt nog het lastige conflict, nu 
ook juridisch, met Bakker Bouw in verband met de heischade, alweer meer dan een jaar geleden. 
Komende maand gaan we hard aan het werk om het nieuwe 6-jaren plan te maken voor de SIM 
(subsidie voor Rijksgebouwen) samen met Lakerveld Ingenieurs & Architecten, die ons ook heeft 
begeleid bij de restauratie van de kerktoren. Dit gaat in samenwerking met Pronk BV, onze 
‘bouwheer’. Dit doen we o.m. aan de hand van het rapport monumentenwacht die pas haar jaarlijkse 
inspectie heeft afgerond. De gemeente, de buren van de achtertuin pastorie, hebben onlangs nieuwe 
beplanting aangebracht bij de afscheiding (ons nieuwe hek). Begin volgend jaar wordt ook de andere 
kant aangepakt zodat het een mooi geheel wordt. Ja, een goede buur, is beter dan een verre vriend. 
KPN is met Frans Bos ook in onderhandeling over een upgrade van de antennes in onze toren. Een 
en al bedrijvigheid dus. Op 22 november was het ook nog Red Wednesday. Net als vele andere 
kerken was onze kerk die avond rood verlicht en werd er een viering gehouden. Aansluitend bij ‘Kerk 
in Nood’ vragen we daarmee aandacht voor het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en 
bedreigde christenen in de hele wereld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Helaas heeft Lies de Vries, onze grote kracht op het secretariaat in de pastorie, ons laten weten dat  
zij per 1-4-2024 haar werkzaamheden voor onze parochie gaat beëindigen. Vier ochtenden in de 
week is zij actief en haar grote inzet en kennis van zaken gaan we straks enorm missen. Het 
parochiebestuur gaat op zoek naar mensen die Lies kunnen vervangen. Heeft het uw interesse om 
samen met anderen deze taken over te nemen dan zijn wij naar u op zoek. Laat het ons of pastoor 
Iván weten.  
 
Om onze kerkwerkers te ondersteunen en de Sint Christoforuskerk met Kerstmis te laten blinken 
gaan we zaterdag, 16 december, met een groep vrijwilligers vanuit de parochie aan de slag. Zo 
bereiden we de kerk en misschien ook een beetje onszelf voor op het feest van Kerstmis.  
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Er is ook een tweede reden om de kerk grondig te poetsen en dat is vanwege de officiële installatie 
van pastoor/deken Iván A. Garcia Ferman op zondag 21 januari 2024 om 10.00 uur. Bisschop 
Hendriks komt dan naar de Sint Christoforuskerk in Schagen voor deze feestelijke gebeurtenis en 
alle RK kerken in het dekenaat gaan deze ochtend dicht zodat het volledige pastorale team en alle 
parochianen uit de regio hierbij aanwezig kunnen zijn. U bent hierbij ook van harte uitgenodigd.  
 
Dit is het weer voor 2023. Het voltallige parochiebestuur en pastorale team wenst u allen een Zalig 
Kerstfeest en een voorspoedig 2024 toe. 
 

Namens het PB, hartelijke groet 
 

VACATURE BEHEER PAROCHIESECRETARIAAT 
 
 
Parochie Sint Christoforus Schagen is een levendige gemeenschap 
met een enthousiast pastoraal team, vele parochianen en honderden 
vrijwilligers. De parochie heeft een functie op vrijwillige basis vacant 
voor het beheer van het parochiesecretariaat (12-16 uur per week). 
 

 
 
Functieomschrijving  
Als ‘spin in het web’ verricht je lichte administratieve, secretariële en organisatorische 
werkzaamheden voor de parochie. In de functie ondersteun je primair de pastoor en het bestuur van 
de parochie. 
 
Wat zijn jouw taken? 
• coördineren van de activiteiten op het secretariaat. 
• samenwerken en/of delegeren van uit te voeren activiteiten aan vrijwilligers. 
• zelfstandig behandelen binnenkomende post en vragen via mail en telefoon. 
• bijhouden van de kerkhofadministratie. 
• verzorgen en zelfstandig opstellen van correspondentie. Dit waar nodig in overleg met pastoor of 
verantwoordelijk bestuurslid. 
 
Wie ben jij? 
Je kunt zelfstandig werken en bent proactief als er zaken opgepakt moeten worden. Je bent een 
teamspeler, sociaal, accuraat en verbindend. Je werkt nauw samen met de pastoor en vrijwilligers. 
Betrokkenheid bij het katholieke geloof is een pre. 
 
Wij vragen 
• goede kennis van – Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint en Outlook. 
• heldere wijze van communiceren 
• sociaal karakter, maar tevens stevig in de schoenen staand 
 
Wij bieden 
Een afwisselende baan op basis van vrijwilligheid, voor 12-16 uur per week (4 dagdelen van 08:30 – 
12:30 uur). De startdatum is zo spoedig als mogelijk.  
 
Meer weten? 
Voor reacties en of vragen over deze functie kan je contact opnemen met Mw. Gabriëlle Kramer. 
secretaris@rkkerkschagen.nl  
 
 

mailto:secretaris@rkkerkschagen.nl
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/159/2023/10/11103208/Logo-3-plaatje-postadres-Afdrukken-004.tif
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/159/2023/10/11103208/Logo-3-plaatje-postadres-Afdrukken-004.tif
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RAAD VAN KERKEN SCHAGEN e.o. 
Arjen Poley 

 
Oecumenische vesper 28 januari 2024 

 
De Raad van Kerken Schagen organiseert rond de Week van Gebed voor de Eenheid van de 
Christenen weer een oecumenische vesper. Het thema van deze vesper is ‘Heb God lief… en je 
naaste als jezelf’. 
Deze vesper zal weer regio-centraal in de kerk van Schagerbrug plaatsvinden. De inleiding op de 
lezingen wordt verzorgd door Monica Wildeboer. De zang wordt ondersteund door een gemengd 
sextet o.l.v. Jan Bruin en begeleid door organiste Hanneke Muntjewerf. Meditatieve momenten 
worden ondersteund met fluitspel van Gerda Heddes en Marjolein ten Cate.  
We hopen ook bij deze vesper weer velen van u te ontmoeten. Na afloop is er een collecte om de 
kosten te dekken. 
 
28 jan. 2024, 17:00 Oecumenische vesper in de kerk van Schagerbrug  

(Schagerweg) 
inloop – en ontmoeting bij koffie/thee – vanaf 16:15 

 
 
KERSTKAARTEN VERKOOP 
 

Vanaf de eerste advent, staan we weer iedere zondag achterin de kerk met 
eigen kerstkaarten. Dit jaar wat bijzonders: een tekening, een impressie van 
de kerststal in de St. Christoforus kerk. 
De prijs is als voorgaande jaren, 1 eurootje  per stuk in zakjes van 5 stuks. 
Maar u krijgt er 11 voor 10 euro! De opbrengst is zoals altijd voor onze 
projecten voor moeders en kinderen in ontwikkelingslanden 
U kunt ze ook bestellen via e-mail: info@missie-ontwikkeling-schagen.nl. 
Dan worden ze bij u thuis bezorgd. 
 

Missiewerkgroep  
 
 
 

 
VAN DE PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING 
 
Beste medeparochianen, Lieve mensen, 
 
Mijn naam is Janny van der Zee en ik ben lid van de PCI, de Parochiële Caritas Instelling in Schagen. 
Dit is de werkgroep, die mensen met financiële problemen ondersteunt. 
 
Gelukkig kunnen veel mensen in financiële nood, met succes een beroep doen op het sociale 
zekerheidsstelsel. Maar niet alle financiële problemen kunnen langs die weg worden opgelost. Soms 
is er acute nood en moet er bij andere instanties dan de overheid of de gemeente worden aangeklopt. 
En dan wordt er vaak een beroep gedaan op de PCI. En daarom was zondag 19 november (de 
diaconale zondag) de opbrengst van de collecte voor de PCI, om juist dan steun te kunnen bieden. 
 
Mocht er zich dus bij u of bij iemand die u kent, een acuut financieel probleem voordoen, waarvoor u 
niet bij de overheid of gemeente kunt aankloppen, neem dan contact op met de PCI. Uw aanvraag 
wordt zorgvuldig behandeld en beoordeeld. Uw privacy is absoluut gewaarborgd. Folders van de PCI 
kunt u altijd vinden achter in de kerk. 

mailto:info@missie-ontwikkeling-schagen.nl
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Ik wil hier ook weer een woord van dank uitspreken voor uw goede gaven aan de voedselbank. Zoals 
u weet, zamelen we iedere eerste zondag van de maand goederen en geld in voor de voedselbank, 
en uw bijdrage is altijd weer heel royaal. Tot nu toe, is het prachtige bedrag van bijna € 2100,00 bij 
elkaar gebracht. Ik wil u hartelijk danken, namens alle mensen, die met uw bijdragen en 
boodschappen geholpen zijn. 
 
Op 19 november was de opbrengst van de collecte dus speciaal voor de armen van Schagen en de 
regio. Als u de PCI ook wilt steunen, het rekeningnummer is: NL07 RABO 0357 3195 08. Dit 
rekeningnummer staat ook achter in de Hoeksteen. 
 

Bij voorbaat, Hartelijk Dank! 
Janny van der Zee 

 
PAROCHIEAGENDA 
 
 

    
Vr. 15 dec.  09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 17 dec. 10.00 uur 3e Zondag van de Advent: Eucharistieviering met 

Samenzang 
Ma. 18 dec. 19.00 uur Boeteviering 
Di. 19 dec. 08.15 uur Kerkwerken, Groep 1 
  14.00 uur Kinderclub, Pastorie 
Woe. 20 dec. 19.00 uur Oecumenische Kerstviering in De Bron (Carrousel) 
Vr. 22 dec. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Za. 23 dec. 19.00 uur 4e Zondag van de Advent: Eucharistieviering met 

Samenzang 
Zo. 24 dec.  KERSTMIS – Geboorte van de Heer 
  16.00 uur Kerstavond: Kinderkerstviering m.m.v. het Kinderkoor 
  20.00 uur Kerstnacht: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor 
Ma. 25 dec. 10.30 uur Eerste Kerstdag: Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor 
  15.00-

16.00 
Openstelling kerk om de kerststal te bezichtigen en er 
zijn leuke activiteiten voor jonge gezinnen 

Di. 26 dec. 10.30 uur Tweede Kerstdag: Eucharistieviering met Samenzang 
  10.45 uur Eucharistieviering in De Bron 
  16.00 uur Tamilviering 
Vr. 29 dec. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 31 dec. 10.30 uur Heilige Familie: Jezus, Maria, Jozef Eucharistieviering 

met Samenzang  
Ma. 01 jan. 10.30 uur Heilige Maria, Moeder van God: Eucharistieviering met 

Samenzang 
Vr.  05 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
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Zo. 07 jan. 10.00 uur Openbaring des Heren - Driekoningen: 

Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor 
   Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank 
  16.00 uur Tamilviering 
Vr. 12 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 14 jan. 10.00 uur 2e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met 

Samenzang 
Wo. 17 jan. 10.45 uur Eucharistieviering in De Bron 
Vr. 19 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 21 jan. 10.00 uur 3e Zondag door het jaar: Installatie van pastoor Ivan door 

bisschop Hendriks. Het Gemengd Koor zingt. 
Wo. 24 jan. 10.45 uur Eucharistieviering in De Bron 
Vr. 26 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel 
    

    
Zo. 28 jan. 11.00 uur 4e Zondag door het jaar: Eucharistieviering, 

Familiezondag 
Vr. 02 feb. 19.00 uur Opdracht van de Heer - Maria Lichtmis: 

Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor 
    

    
Zo. 04 feb. 10.00 uur 5e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het 

Kinderkoor - Presentatie 1e communicanten 
   Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank 
    

    
LECTOREN / MISDIENAARS 

     
Vr. 15 dec. 09.30 uur Ans  
Zo. 17 dec. 10.00 uur Kitta Renod, Prinshika, Jerusqa, Evie 
Ma. 18 dec. 19.00 uur   
Vr.  22 dec. 09.30 uur Piet  
Za. 23 dec 19.00 uur Jim Lia, Kala 
Zo. 24 dec. 16.00 uur Dilani  
  20.00 uur Ans Ruchita, Renoshan, Dishan 
Ma. 25 dec. 10.30 uur Janny Denisshan, Ashley, Nithish 
Di. 26 dec. 10.30 uur Chris Evie, Kala 
Vr. 29 dec. 09.30 uur Ans  
Zo. 31 dec. 10.30 uur Saskia Antony, Ashley, Nithish, Sharwin 
Ma. 01 jan. 10.30 uur Chris Lia, Ravin, Jones, Kabelesh 
Vr. 05 jan. 09.30 uur Saskia  
Zo. 07 jan. 10.00 uur Frans Denisshan, Jershan, Jenosha, Prithisha 
Vr. 12 jan. 09.30 uur Piet  
Zo. 14 jan. 10.00 uur Janny Renod, Prinshika, Jerusqa 
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Vr. 19 jan. 09.30 uur Ans  
Zo. 21 jan. 10.00 uur Kitta Rajihven, Kevin, Jeson 
Vr. 26 jan. 09.30 uur Saskia  
Zo. 28 jan. 11.00 uur Ans Saskia, Michael, Kala 
Vr. 02 feb. 19.00 uur Piet  
Zo. 04 feb. 10.00 uur Dilani Ruchita, Ashley, Evie 

 
KOSTERS / COLLECTANTEN 

     
Vr. 15 dec. 09.30 uur Saskia  
Zo. 17 dec. 10.00 uur Antony Coen, Dilani 
Ma. 18 dec. 19.00 uur Gerard  
Vr.  22 dec. 09.30 uur Solveg  
Za. 23 dec 19.00 uur Denisshan, 

Rajihven 
Ageeth en Ruud  

Zo. 24 dec. 16.00 uur Antony  
  20.00 uur Theo, Riet Riet, Ineke 
Ma. 25 dec. 10.30 uur Gerard Gerard, Jim 
  15.00 uur Monica  
Di. 26 dec. 10.30 uur Theo Theo, Ruud 
  16.00 uur Antony, 

Denisshan, 
Rajihven 

 

Vr. 29 dec. 09.30 uur Theo  
Zo. 31 dec. 10.30 uur Saskia, Michael Coen, Dilani 
Ma. 01 jan. 10.30 uur Antony Ageeth, Ruud 
Vr. 05 jan. 09.30 uur Saskia  
Zo. 07 jan. 10.00 uur Gerard Riet, Ineke 
Vr. 12 jan. 09.30 uur Solveg  
Zo. 14 jan. 10.00 uur Antony Gerard, Jim 
Vr. 19 jan. 09.30 uur Theo  
Zo. 21 jan. 10.00 uur Theo, Riet, Gerard 

Antony 
Ruud, Coen 

Vr. 26 jan. 09.30 uur Saskia  
Zo. 28 jan. 11.00 uur Denisshan, 

Rajihven 
Theo, Dilani 

Vr. 02 feb. 19.00 uur Solveg Ageeth, Ineke 
Zo. 04 feb. 10.00 uur Saskia, Michael Riet, Ruud 

 
 
MISINTENTIES 

   
 

 

Vr. 15 dec. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 17 dec. 10.00 uur Margriet Blom-Kuperus, Kees van Dongen voor altijd 

in ons hart 
Vr. 22 dec. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Za. 23 dec. 19.00 uur Intentie nog open 
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Zo. 24 dec. 16.00 uur Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 
Jansz, Gerard Aarts en zegen over zijn gezin 

  20.00 uur Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 
Jansz, In gedachten met onze ouders Ans en Henk 
Vroons, Jaap Kok en overleden familie Kok en 
Tesselaar, Sjaak Schilder in liefde herdacht, Jeanne 
en Joop Hendriks-van de Winkel, Theo Waij en 
zegen over zijn gezin, Co Stam en zegen over zijn 
familie, John Pruijsen, Maria Cebreros Abaigar, Pablo 
Labong Abaigar, Jan en Leon van der Poel en zegen 
over hun gezinnen, Stella Thayalan-Emmanuel, Jan 
van de Wolfshaar en zegen over zijn gezin, kinderen 
en kleinkinderen, Cees en Riet Post-Tamis en 
dochter Mirjam, Arnold en Truus Cornelissen-Smit, In 
dankbare en liefdevolle herinnering aan Harry 
Hogervorst, Joke Groot-Schut en zegen over 
kinderen en kleinkinderen, Sieko Westerman en zijn 
dochter Maaike, voor de zielenrust voor de overleden 
familie Keuning-Stoop, Frank en Robert Zentveldt en 
zegen over kinderen en kleinkinderen, Tiny Boersen-
van Straaten 

Ma. 25 dec. 10.30 uur Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 
Jansz, Arie Blokker, overleden ouders Waij-Kos, Sjon 
Poelsma, overleden ouders Blokker-Klaver, Zuster 
Lies van der Voort, Günther Arnold en zoon Detlef en 
zegen over het gezin, Piet Godschalk en zegen over 
zijn gezin, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Annie 
Sinnige-Schagen, Joop Bakker en zegen over het 
gezin, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar 
gezin, Petra van Hees-Kroon en zegen over haar 
gezin, Sjaak Schilder in liefde herdacht, Annie 
Sinnige-Schagen, Winnie Ruks en zegen over familie 
Ruks-Gerritsen, Overleden familie Bos en Van 
Lochem 

Di. 26 dec. 10.30 uur Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin 
Vr. 29 dec.  09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 31 dec. 10.30 uur Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 

Jansz, Margriet Blom-Kuperus, Annie van Hees-de 
Blok en zegen over haar gezin, Sjaak Schilder in 
liefde herdacht, Voor de hele familie Keuning-Stoop 
een gezegend nieuwjaar, Frank en Robert Zentveldt 
en zegen over kinderen en kleinkinderen 

Ma. 01 jan. 10.30 uur Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje 
Jansz, Co Groenewoud en Mimy Groenewoud-
Wissink, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Annie 
Sinnige-Schagen, Stella Thayalan-Emmanuel 

Vr.  05 jan. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 07 jan. 10.00 uur Intentie nog open 
Vr. 12 jan. 09.30 uur Intentie nog open 
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Zo. 14 jan. 10.00 uur Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak en 

Leny van Nimwegen, Piet Godschalk en zegen over 
zijn gezin 

Vr. 19 jan. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 21 jan. 10.00 uur Margriet Blom-Kuperus, Günther Arnold en zoon 

Detlef en zegen over het gezin, Jeanne en Joop 
Hendriks-van de Winkel, Overleden familie Bos en 
Van Lochem, Petra van Hees-Kroon en zegen over 
haar gezin 

Vr. 26 jan. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 28 jan. 11.00 uur Zuster Lies van der Voort, Annie Sinnige-Schagen 
Vr. 02 feb. 19.00 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 04 feb. 10.00 uur Sjaak Schilder in liefde herdacht 
    

 
 
 
KERKVERVOER 

 
De 60plusbus 
 
De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op 
feestdagen tot 17.00 uur. 
 
Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 
uur op tel.nr. 0224-272888. 
 
Kosten: € 1,50 per rit (dus heen en terug, 3 euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tien-
ritten-kaart kost 10 euro. 
 
De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, 
op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet 
gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie. 
Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 
15.30 uur. 
 
N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruik maken van de vaste, met 
witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein! 
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IN MEMORIAM 
 

JAN DAVID KLEIN 
*10-11-1947        †15-11-2023 
 
Jan kwam uit een Marinegezin. Zijn vader Dolf was elektromonteur bij de Koninklijke Marine en de 
onderzeeboot was tijdens de 2e Wereldoorlog gestationeerd in Schotland. Daar leerde Dolf de 
Schotse Margaret Forbes kennen en ze trouwden in 1943. Na de oorlog ging het echtpaar in 
Nederland wonen, alwaar ze 3 kinderen kregen: Bettie, Jan en Lorna. 

Jan werd geboren in Rotterdam op 10 november 1947 en groeide daar op. Rond zijn 9e jaar 
verhuisde het gezin naar Den Helder, zoals in die tijd wel gebruikelijk was voor Marinepersoneel. 
Voor de kinderen was dit niet altijd even leuk, want je moest iedere keer afscheid nemen van je 
buurt en je vriendjes. 

Tijdens zijn MULOjaren ging het gezin weer terug naar Rotterdam. Jan zijn studieresultaten werden 
er door al die verhuizingen niet beter op en hij ging bij de Koninklijke Luchtmacht werken als Kort 
Verband Vrijwilliger voor 4 jaar. Inmiddels ging zijn vader met pensioen en verhuisde het gezin naar 
Schagen. 

Jan ging na zijn diensttijd werken bij AMA-Filter te Alkmaar als werkvoorbereider en genoot van het 
gezellige Schagen. Hij ging voetballen bij Schagen en later bij SRC. Ook in de zaal speelde hij een 
aardig balletje of hij hield ze tegen. Een mooie tijd. 

Wij leerden elkaar kennen in 1979 tijdens de carnavalsviering bij De Roode Leeuw. We schelen 8 
jaar, maar het klikte en we zijn sindsdien bij elkaar gebleven. Jan was geen lid van een kerk, maar 
wilde wel in de katholieke kerk trouwen voor mij. Ik was hem dankbaar daarvoor. We hebben twee 
mooie zoons gekregen Robbert-Jan en Danny en twee mooie schoondochters Frieda en Kelly. We 
zouden opa en oma worden in januari, Jan had het graag nog even volgehouden. Een slopende 
ziekte, die hem al jaren op de voet volgde, heeft hem echter ingehaald.  

Jan wilde graag thuis sterven, maar het lukte, zelfs met de dagelijkse zorg van de Thuishulp van de 
Omring, niet meer. In het Hospice van Schagen is hij toen heel liefdevol opgevangen en verzorgd. 
Wij hebben met het gezin in alle rust nog mooie momenten met elkaar mogen beleven in dat Bijna 
Thuis Huis. En op zijn 76e verjaardag kwam er als verrassing een Schotse doedelzakspeler bij zijn 
appartement een muzikale ode brengen aan Jan en zijn overleden Schotse moeder. Hij genoot daar 
zichtbaar van. Op woensdag 15 november 2023 is hij rustig in zijn slaap overleden. 

Jan had zijn uitvaart al helemaal voorbereid en hij is op 20 november na een druk bezochte 
condoleance en een mooie uitvaartdienst in de Natuurbegraafplaats Geestmerloo begraven. 

 Marjo Klein- Ploeger 

 
DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (65) 
 
Uit onze geloofsbelijdenis: “Hij (Jezus) is nedergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de 
doden…” 
Jozef zit al jaren onder de grond, nedergedaald in zijn eigen ‘hel’; van God en alleman verlaten. Maar 
God heeft Jozef nooit vergeten, en Jozef is daarop blijven vertrouwen. Op de opperschenker die hij 
gered had kon Jozef niet vertrouwen, die was hem gewoonweg vergeten. Dat kan gebeuren als het 
goed met je gaat; dat je God en iedereen vergeet en leeft in je eigen euforie. Dus God gaat Zelf 
ingrijpen en geeft Farao een droom die niemand in dat hele grote Egypte-land kan uitleggen. En zo 
gaat deze kleine Hebreeër beginnen aan zijn eigen, persoonlijke verrijzenis. Haastig wordt Jozef uit 
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de kerker gehaald, en nadat hij geschoren is en schone kleren heeft aangetrokken mag hij voor Farao 
verschijnen.  
 
Dan vertelt Farao zijn droom aan Jozef: Over die zeven mooie, welige koeien uit de Nijl, die opgeslokt 
werden door zeven magere scharminkels. Maar zelfs daarna bleven deze koeien mager en 
erbarmelijk om aan te zien. En hetzelfde gebeurde met zeven volle mooie korenaren en zeven 
magere en lelijke. “Ik heb die dromen aan de geleerden verteld, maar niemand kan mij uitleg geven,” 
zei Farao.  
 
Dan zegt Jozef tegen Farao: de twee dromen betekenen hetzelfde. God wil Farao duidelijk maken 
wat Hij gaat doen. De zeven vette koeien zijn zeven jaren en ook de zeven volle aren zijn zeven jaren. 
En ook de zeven magere koeien en schriele korenaren zijn zeven jaren. En dit zal God doen: Er 
zullen eerst zeven jaren van grote overvloed komen in heel Egypte. Daarna komen er zeven jaren 
van grote hongersnood en zal het gehele land verteren. De overvloed zal vergeten worden. En dat 
Farao het twee keer gedroomd heeft betekent dat het besluit van God onwrikbaar vaststaat en Hij 
het spoedig ten uitvoer zal brengen.  
 
“Laat Farao dus uitzien naar een verstandig en wijs man, en die aanstellen over heel Egypte. Farao 
moet maatregelen nemen en opzichters aanstellen in heel Egypte, om tijdens de zeven jaren van 
overvloed in heel het land een vijfde van de opbrengst te vorderen. Al het voedsel van de komende 
goede jaren moeten zij verzamelen. Onder het beheer van Farao moeten zij het koren opslaan in de 
steden en het goed bewaren. Dat voedsel kan dan in de behoefte van het land voorzien tijdens de 
zeven jaren van hongersnood die Egypte te wachten staan; zo zal het land niet van honger omkomen” 
(Gen. 41:33-36). 
 
Farao en zijn hovelingen geloven in dit plan van Jozef en zien ook dat hij vervuld is van de geest van 
God. “Omdat God je al deze dingen bekend heeft gemaakt is er niemand zo wijs en verstandig als jij. 
Jij zult de leiding over mijn huis krijgen en aan jouw bevel zal heel mijn volk zich moeten onderwerpen: 
alleen door mijn koningstroon zal ik jouw meerdere zijn.” Wordt vervolgd……..  
 

 Monica Wildeboer 
 Catechiste 

 
HET IS NACHT 
 
Het is nacht in Nazareth. Het is stil op straat. Alleen in het huis van Jozef de timmerman brandt een 
lichtje. Jozef kan niet slapen. Er is zoveel gebeurd vandaag. Daar wil hij over nadenken. Want Jozef 
weet niet zo goed wat hij moet doen. Hij denkt aan zijn verloofde. Ze heet Maria. Ze woont ook in 
Nazareth. Voor Jozef is Maria het liefste en slimste meisje dat hij kent. Hij is blij dat ze met hem wil 
trouwen. Maar vandaag is er iets gebeurd en nu weet Jozef het niet meer zo goed. Vanmiddag is 
Maria naar de werkplaats gekomen. Ze vertelde: ‘ik word moeder, ik krijg een kind, een zoon’. Ze 
heeft verteld over de engel die bij haar kwam. Die engel heeft haar gezegd: ‘Jouw zoon zal een 
bijzonder mens zijn. Hij komt van God. En hij komt voor de mensen. Om mensen vrij te maken.’ En 
dat heeft Maria aan Jozef verteld. Jozef weet niet wat hij doen moet. Maria wordt moeder. Maar wordt 
hij dan ook vader? Wil hij dat wel? Vader van een bijzondere zoon. Jozef moet erover nadenken. Hij 
staat op van zijn stoel, doet het lichtje uit en gaat slapen. 
 
Het is nacht in Bethlehem. Het is stil in de velden. Alleen in een stal brandt een lichtje. Als je door het 
raampje kijkt zie je een man zitten. Het is Jozef. Hij kijkt naar Maria die slaapt. Naast haar in de 
voederbak ligt een kindje. Hun zoon, Jezus hebben ze hem genoemd. Dat betekent “God redt”. Want 
Jozef is gebleven. Zo is hij vader geworden voor haar kindje. De engel was ook bij Jozef gekomen in 
zijn droom. Hij zei dat hij bij Maria moest blijven en een vader moest zijn voor haar kindje, de zoon 
van God, die ze Jezus moesten noemen. Samen zijn ze naar Bethlehem gegaan. Dat moest van de 
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keizer, die wilde weten hoeveel mensen er in het land woonden. Daarom moest ieder afreizen naar 
de plaats van zijn familie. Voor Jozef was dat Bethlehem. Hier is hij nu samen met Maria. Ze konden 
geen plaats vinden om te slapen. Het enige plekje was in een stal. Hier is hun kindje geboren. Jozef 
kijkt naar het slapende kindje. Hij zal nog vaak denken aan wat er allemaal gebeurd is. Dan doet hij 
het lichtje uit en gaat slapen. 
 
N I E U W T J E S 
 
KERSTSTAL 
Dit jaar is het 800 jaar geleden dat de Heilige Franciscus in 1223 een kerstspel opvoerde in de bossen van 
het dorpje Greccio. Met een kindje in de kribbe met rondom levende dieren vormde dit de basis voor de huidige 
kerststal in onze huizen en kerken. Nu in boekvorm tien mooie portretten van de hoofdrolspelers van het 
kerstverhaal. Een gebedenboekje voor de advent en kerstmis, geschreven door Erik Borgman. Met meditaties 
bij de zondagen door abdis Katharina Michiels. En met gebeden en gedichten van markante katholieken uit 
Nederland en Vlaanderen. Het boekje “Van kribbe tot kerststal” kost € 9,99. Kijk op: www.adveniat.nl. ISBN 
978 9493279506. 
 
STILTEWANDELING 
De abdij van Egmond organiseert weer een stiltewandeling op 29 december. Er wordt gelopen van 13.30 tot 
16.00 uur. Deelname kost 15 euro (inclusief de duinkaart). Na de wandeling staat er koffie of thee klaar en is 
er gelegenheid ervaringen met elkaar te delen. Kijk op de website www.abdijvanegmond.nl 
 
FASHION FOR GOD 
Ooit waren er tijden dat niets teveel was om God te eren. Rijk versierde gewaden voeren ons terug naar 
voorbije eeuwen en tonen ons hoe de mode bepaalde wat in de kerk werd gedragen. Gemaakt en versteld 
door de “kloppen”. Dit waren alleenstaande vrouwen die een religieus leven wilden leiden. Zij waren experts 
in het repareren en borduren. Ook was er een tijd dat rijke dames hun kleding aan de kerk schonken. Daarmee 
verschenen deze motieven ook op kazuifels en koorkappen. Allemaal nu te zien in de tentoonstelling “Fashion 
for God”. Tot en met 21 januari 2024 in het museum Catharijneconvent in Utrecht. Aanbevolen lectuur is het 
boek: Religieus textiel uit Noord-Nederlandse schuilkerken van 1580 tot 1800. Uitgeverij Waanders, 224 
pagina’s € 34,95. ISBN: 978 946 2625 075. 
 
ALLE LOF 
‘Aan u alle lof’ is een vrije vertaling van de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus. Over hoe we omgaan 
met de aarde en alles wat leeft. Met deze vertaling is de pauselijke boodschap beter te begrijpen. Uitgeverij: 
www.adveniat.nl Kostprijs € 9,99. ISBN 978 949 327 9667. 
 
WELKOM 
Negen religieuze vrouwengemeenschappen zetten het komende jaar de deuren weer open voor vrouwen met 
interesse in het religieuze leven. Het project ”Hoor je Mij?” laat vrouwen hun roeping onderzoeken en 
kennismaken met de rijkdom van congregaties in Nederland. Zie: kn.nl/kerk-in-nederland. 
 
SPAREN 
De volgende Wereldjongerendagen zullen worden gehouden in 2027 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. 
Daarvóór, in 2025, is er een belangrijke jongerenontmoeting in Rome omdat dan ook het Heilig Jaar gevierd 
wordt. Voor jongeren dus twee stippen aan de horizon om naar uit te kijken en om alvast te gaan sparen.
      
 

 Marijke van Asselt 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.adveniat.nl/
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KLEURPLAAT 
 

 
 
 


